
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 32, zondag 6 april 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
10.00 uur      Sixtuskerk - Zin op Zondag   Thema: Je geld of je leven!  
Voorganger:      Ds. Martha Kroes  
Ouderling:            Loziena Bakker 
Diaken:      Tiede Swart 
Hulpdiaken:      Josephien Vlietstra 
Aansteken kaars:     Hulpdiaken 
Met medewerking van: Leiding en leden club 16+ 
Muzikale medewerking van:  Jenny Hanse-Plat (zang), Durk Bakker (piano) 
Organist:      Bouwe Tjallingii 
Koster:       Henk Smits 
Beamteam:      Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
 
- Voor de dienst staat de koffie klaar! 
- Na afloop van de dienst is er een samenzijn onder genot van koffie/thee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LITURGIE 
 
Muziek voor de dienst:  
- Next to me (Emily Sandé) - Jenny 
- Imagine (John Lennon) - Jenny en gemeente 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze  
partnergemeente Mestlin 
Dank U voor deze nieuwe morgen – Liedboek 218: 1, 2, 3, 5 
Openingswoorden 
Inleiding thema: Spullen, spullen, spullen... 
Gebed bij de 7 kaarsen 
Vieren met kinderen 
- muziek: Bling Bling - Make Some Noise Kids 
- opdracht: teken het mooiste ding dat jij hebt, of bouw het na 
Kinderen gaan naar knutseltafel en/of bouwhoek 
Bijbellezing: Matteüs 6: 24-34 (BGT) - Maak je geen zorgen 
Zolang er mensen zijn op aarde – Liedboek 981: 1, 2, 3 
Verdieping thema: Jij en je spullen? 
- Dilemma’s 
- Bezinning 
Muziek door Jenny 
- Steady my heart (Kari Jobe)   
- Nobody loves me like you do (Whitney Houston) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e Kerk in Actie Zending: Golfstaten 
2e Kerkrentmeesters 
Aan U behoort, o Heer der heren – Liedboek 978: 1, 3, 4 
Zegen gezongen en uitgesproken 
- Gebed om zegen (Opwekking 710) Jenny en gemeente 
- Zegen uitgesproken 
- Zegekroon (Opwekking 764) Jenny en gemeente 
 

 
 
 

Symbolisch bloemschikking 40-dagentijd 
 
En	weer	vertelt	Jezus	een	gelijkenis	aan	de	
menigte.	Over	een	wijnbouwer	die	op	reis	gaat	
en	de	wijngaard	verpacht.	Over	pachters,	die	de	
opbrengst	voor	zichzelf	houden	en	de	knechten	
mishandelen.	Uiteindelijk	doden	ze	de	zoon,	de	
erfgenaam.	Wat	zal	de	eigenaar	doen?		
De	wijnbouwers	doden	en	de	wijngaard	aan	
iemand	anders	geven?	‘Dat	nooit’,	roepen	de	
mensen	die	kennelijk	meteen	begrijpen	waar	
het	over	gaat:	God	die	zijn	volk	loslaat.	Het	is	
kennelijk	niet	simpel	of	vanzelfsprekend	om	je	
toe	te	vertrouwen	aan	Jezus	als	de	Zoon.	Het	is	
een	struikelsteen.	De	farizeeën	en	
schriftgeleerden	snappen	het	onmiddellijk	en	
willen	Jezus	grijpen	(en	dus	precies	doen	wat	de	
gelijkenis	vertelt).	Maar	het	is	nog	niet	zover	...	
Dit	verhaal	zet	de	mensheid	niet	in	een	mooi	
licht.	We	willen	ons	kennelijk	niet	laten	storen	
door	God.	Denk	ook	aan	het	verhaal	van	
Dostojevski,	over	de	grootinquisiteur	die	tegen	
Jezus	zegt:	‘Waarom	komt	u	ons	storen,	we	
hebben	het	allemaal	op	orde	...’	God	heeft	recht	
op	ons.	Alles	wat	we	zijn,	hebben	en	kunnen,	
hebben	we	aan	Hem	te	danken.	Geven	we	Hem	
waar	Hij	recht	op	heeft?	Alleen	zó	wordt	ons	
leven	nieuw.		
	
Voor	deze	zondag		
•	De	hoeksteen,	de	rots	die	het	fundament	kan	
zijn,	staat	centraal	in	de	schikking.	Het	kruis	
komt	rechtop	te	staan	en	de	stenen,	de	
hoekstenen,	komen	eromheen.	Tussen	de	stenen	
komt	een	vaas	met	daarin	een	bloeiende	tak	als	
verwijzing	naar	een	nieuw	leven.		
 

	

 



 
  

           
  

 
 
Vertaling tekst liederen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Next to me (Emeli Sandé)  
 
Je zult hem niet aan tafel zien drinken, 
dobbelen en wegblijven tot drie uur. 
Je zult hem nooit ontrouw zien. 
Je zult hem vinden, je zult hem naast mij vinden. 
 
Je zult hem niet de duivel zien achtervolgen 
vanwege geld, roem, macht, of uit verdriet. 
Je zult hem nooit vinden waar anderen gaan. 
Je zult hem vinden, je zult hem naast mij vinden. 
 
Naast mij, naast mij, naast mij: 
je zult hem vinden, je zult hem naast mij vinden. 
 
Als het geld op is en al mijn vrienden verdwenen zijn, 
en ik echt geen hulp of liefde kan vinden, voor niks, 
weet ik dat ik niet in paniek hoef te raken, 
want ik zal hem vinden, ik zal hem naast mij vinden. 
 
Als de lucht grauw is en alle deuren sluiten, 
en de druk adembenemend stijgt, 
als ik slechts een hand nodig heb om mijn tranen te stoppen, 
zal ik hem vinden, zal ik hem naast mij vinden. 
 
Naast mij… 
 
Als het einde gekomen is en gebouwen instorten, 
en we het land verwoest hebben, de hele zee opgedroogd, 
als iedereen om ons heen zijn hoofd heeft verloren, 
zul je hem vinden, zul je hem naast mij vinden. 
 
Naast mij… 

Imagine (John Lennon, bewerkt) – vertaling 
 
Stel je voor, er is een hemel  
– simpel, als je het probeert –  
een hel onder ons 
boven ons een heilige hemel 
Stel je voor dat alle mensen  
leven voor Gods weg 
 
Stel je voor dat er geen lijden is  
– niet moeilijk om te doen – 
geen reden om voor te doden of te sterven 
en bovendien één geloof 
Stel je voor dat alle mensen 
leven in Christus’ vrede. 
 
Je kunt me een dromer noemen 
maar ik ben niet de enige 
Ik hoop dat je op een dag met ons meedoet 
en dat de wereld één zal zijn in Christus 
 
Stel je voor dat er een Redder is  
– ik vraag me af of je dat kunt – 
Jezus Christus heeft ons vrijgekocht 
verlossing voor alle mensen 
Stel je voor dat alle mensen 
het leven in Hem delen 
 
Je kunt me een dromer noemen… 
 

Bling Bling (Make Some Noise Kids) 
 
Geen bling bling bling of ching ching ching 
Niets is meer waard dan mijn king king king  
 
Hey check die coole gast met z’n bling - bling  
Hij heeft alles voor elkaar met z’n ching - ching  
op z’n 5 star, vette bike haalt hij mij in tring -tring 
hij vibed als een koning  
in the flow van z’n doekoes en z’n euro’s  
‘It’s all about the money’ – zegt ie YOLO  
Maar is dat wel waar, is dat echt zo?  
Of valt deze show als een domino?  
 
Geen bling bling bling of ching ching ching 
Niets is meer waard dan mijn king king king  
Geen tring ring ring, of ding ding ding  
Mijn king is de reden dat ik zing zing zing  
 
Aan Hem, aan Hem, aan Hem, aan Hem  
Geef ik mijn hart en stem  
Aan Hem, aan Hem, aan Hem, aan Hem  
Geef ik de eer amen  
 

  
 

 

 
Hee, check die coole meid op haar snapchat  
en ook op TikTok is ze het het 
iedereen volgt haar op de app, app  
ze is super populair met haar swag swag  
Maar ‘t gaat niet om de buiten, maar de binnenkant  
en het gras lijkt altijd groener aan de overkant  
Dus knoop het in je oren, luister allemaal: 
gewoon zoals je bent, ben je echt speciaal 
 
“Verzamel geen schatten”, is wat Jezus zei  
want elk ding dat je kan zien verdwijnt  
Maar zoek eerst naar Zijn koninkrijk: 
dat maakt je rijk - oh – hemelsrijk 
 
Geen bling bling bling… 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de collecte: KIA Zending: Golfstaten 
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten  
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om 
geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over 
de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golf- staten traint voorgangers in een vertelmethode 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis 
in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.  
Kerk in Actie steunt via het programma Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels, studiematerialen en 
trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven.  
 
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
 ‘Collecte KIA Zending Golfstaten.  
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum 
 
 
 

Steady my heart (Kari Jobe)  
 
Was het maar makkelijk. 
Waarom is het leven zo verward? 
Waarom is pijn deel van ons? 
Sommige dagen lijkt het of niets goed gaat. 
Soms doet het gewoon zoveel pijn. 
 
Maar u bent er, u bestaat echt, 
ik weet dat ik u kan vertrouwen. 
 
Zelfs als het pijn doet, 
zelfs als het moeilijk is, 
zelfs als alles uit elkaar valt, 
zal ik naar u toe rennen, 
omdat ik weet dat u mijn ziel 
liefhebt, mijn littekens geneest. 
U houdt mijn hart vast. 
 
Ik maak me geen zorgen. 
Ik weet dat u mij vasthoudt 
in de palm van uw hand. 
Ieder moment gebeurt dat, 
wat goed is en wat stuk gaat, 
precies volgens uw plan. 
 
U bent er, u bestaat echt… 
 
Zelfs als het pijn doet… 
 
En ik zal naar u toe rennen, 
ik zal toevlucht vinden in uw armen, 
En ik zal voor u zingen 
om alles wat u bent. 
U houdt mijn hart vast. 

Nobody loves me like you do (Whitney Houston)  
 
Als een helder brandende kaars  
stroomt de liefde in je ogen. 
Een vlam die onze weg verlicht  
en die elke dag helderder brandt,  
nu ik jou heb. 
Niemand houdt zoveel van mij als jij. 
 
Als een blad in de wind  
kon ik geen plek vinden om te landen. 
Ik droomde de uren weg, vroeg me elke dag af: 
Komen dromen uit? 
Niemand houdt zoveel van mij als jij. 
 
Wat als ik je nooit had ontmoet? 
Waar zou ik dan nu zijn? 
Grappig hoe het leven op de een of 
andere manier op zijn plek valt. 
Je hebt mijn hart geraakt op  
plaatsen die ik niet eens kende. 
Niemand houdt zoveel van mij als jij. 
 
Ik was als woorden zonder melodie, 
een lied nog niet gezongen, 
een gedicht zonder rijm, 
een danser uit de maat. 
Maar nu ben jij er. 
Niemand houdt zoveel van mij als jij. 
 
Wat als ik je nooit had ontmoet… 
 



 
  

           
  

 
 
Bloemengroet: 
Zondag 30 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Sieds Kloosterman, Kade 8. 
 
  Maandag    7 april  19.30 uur Moderamen  Terskflier 

Woensdag    9 april  19.00 uur  Midweekgebed  Sixtuskerk    
Zondag  13 april    9.30 uur Gezamenlijke dienst gemeente Oud-Barradeel  Sixtuskerk 
      Thema: Als nieuw!  
      Voorganger: ds. J. van Olffern 
     
                                         

 
 

 
 

 
     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail: 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand)  

 


